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Zondag 1/12 Vlaggenroof (19u-21u)
Om al die examenstress even van ons af te schudden, doen we deze zondag ‘s avonds
een good old fashioned vlaggenroof.

Zondag 8/12 Dixit (10u-12u)
Ook de nachtshift der studenten laten we niet in de steek.
Vandaar spelen we vandaag in de voormiddag Dixit. Dan kan
iedereen daarna in de namiddag, avond, of erger…met een
fris hoofd studeren!

Zondag 15/12 Kerstmarkt (13u-19u)
Wie kerst denkt, denkt “kerstmarkt”! Onze eigen geliefde chiro zal ook een standje
hebben aan de kerstmarkt waar we warme drankjes, en ander lekkers, verkopen.
Door zondag te helpen kunnen wij een extra centje verdienen voor onze kas. De steun
van veel flinke aspietjes wordt verwacht om één shiftje te doen van anderhalf of twee
uur, afhankelijk van de opkomst.

Vrijdag 20/12 Aspibar (19u - 3u à 4u)

Na maanden wachten is het zo ver, onze eerste Aspibar!
Met als thema kerst, en jenever op het menu, belooft het
een succesvolle inwijding van onze lokalen te worden!
Overnachten op de chiro is mogelijk voor zij die willen.

(voor het verdere maandprogramma, zie volgende pagina)



Zondag 22/12 Kerstfeestje (vanaf 18u)
Kerst moet natuurlijk niet alleen gevierd worden met de familie, maar ook met
de lieve vriendjes van de chiro! Bij kerst horen ook cadeautjes, dus laat graag
voor 15 december weten of je komt, zodat iedereen kan meedoen met de
Secret Santa! Wat neem je mee: een cadeautje (twv circa €5), €4 voor eten
en dank, en je eigen vlees/varia naar keuze voor op de gourmet.

Zondag 29/12 Kerstmarkt (20u - 23u)
Dit is de laatste kerst-gerelateerde activiteit, BELOOFD!
Maarrrr, die goeie oude kerstmarkt van Antwerpen stelt nooit teleur.
Vergeet zeker je buzzy pazz niet (en eventueel zakcentje/andere
betaalmethode als je iets lekkers wilt kopen).

Dinsdag 31/12 Nieuwjaar! (vanaf 23u30)
Zoals ieder jaar viert een groot deel van de leidingsploeg nieuwjaar op de chiro.
Na een uitgebreide maaltijd bij familie/vrienden zijn de aspi’s welkom om samen het
nieuwe jaar in te zetten met een goede noot!

Praktisch: Drank en snacks, indien gewenst, zelf te voorzien.

Kleine kanttekening: we spreken af als vrienden (en niet als begeleiders), zoals
nacht-van-de-jeugdbeweging. Dus de leiding zal potentieel een glaasje (of twee)
klinken.

Alvast veel sterkte gewenst met de studies!

Groetjes,
jullie leiding


